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Gideon wordt rechter

Gideon is hard aan het werk op de boerderij. Maar zijn gedachten zijn er niet bij. Hij denkt aan de man
die laatst voorbij kwam. Die man had hem aangekeken. Wat had hij ook alweer gezegd? ‘Wij doen het
niet goed, we leven niet meer naar Gods geboden.” De man had gelijk. Gideons volk is al jaren in het
land Kanain en ze zijn de afspraak met God vergeten. Ze worden ook al jaren gepest door de
Midjanieten, het volk dat ook in het land woont. Zij stelen hun graan en hun vee. Daardoor hebben ze
zelf niet meer genoeg. De mensen mopperen: ‘Waarom zorgt God niet meer voor ons? Dat heeft hij
toch beloofd?’ Gideon denkt aan de woorden van de man die voorbij kwam.

Gideon doet even een dutje. Opeens wordt hij wakker en ziet een engel onder de boom zitten. ‘Gegroet
Gideon,” hoort Gideon, ‘Dappere held, God is met je.” Wat is dat nu? Wordt hij ‘dappere held’
genoemd? Hij twijfelt of hij het wel goed heeft gehoord. ‘Als God met ons is, waarom gaat het dan zo
slecht met ons volk?’, vraagt Gideon. ‘God stuurt jou, Gideon, om het volk te bevrijden uit de greep van
de Midjanieten.” Gideon gelooft zijn oren niet. Moet hij het volk bevrijden. Net zoals Mozes dat heeft
gedaan? ‘U vergist zich vast, ik ben maar een gewone jongen,’ zegt hij met een verbaasde blik.

‘Nee, Gideon,” zegt de engel, ‘God is echt met je! En wees eens eerlijk, diep in je hart wéét je toch dat jij
het volk van Midjan kan verjagen?’

Ja, eigenlijk weet hij het wel. Hij ergert zich al een hele tijd aan al die godsbeeldjes die mensen bij de
akker zetten om de vreemde goden te vragen hen te helpen. En vlak bij zijn huis staat zelfs een altaar
voor de god Bail. Dat is toch niet goed? Dat is toch niet de God van Mozes en Jozua? Daar heeft zijn
volk toch een afspraak mee gemaakt? Ze hadden het zelfs beloofd!

Hij is er kwaad om en die nacht werpt hij het altaar omver en vernielt godsbeeldjes bij de akkers. De
volgende morgen hoort Gideon de mensen buiten schreeuwen. ‘Wie heeft dit gedaan? Wie heeft onze
godsbeeldjes vernield? Nu komt er vast ongeluk!” De mensen zijn echt vergeten wat ze hebben beloofd.
Gideon hoort dat de Midjanieten hulp hebben gekregen van andere woestijnvolken. Samen vormen ze
een groot leger. Eén grote vijand. ‘Nu is het moment gekomen, dat ik moet doen wat God van mij wil,’
zegt Gideon bij zichzelf. Hij gaat op het marktplein staan en roept naar de mannen van zijn volk: ‘Tk ga
proberen mijn volk te redden. Wie gaat er met mij mee? Samen moet het toch lukken?’

Door zijn enthousiasme krijgt hij veel mannen op de been. Iedereen wil wel meedoen. Maar Gideon wil
niet de leider zijn van een groot leger. Hij zoekt driehonderd sterke mannen uit. En met hen gaat hij op
pad om de Midjanieten te verjagen. Ze noemen zich de ‘Gideonsbende’. Ze zijn met veel minder
mannen dan de vijand. Maar Gideon heeft een slim plan.

Op een nacht maakt hij z’n mannen wakker en geeft hen een hoorn en een lege kruik waarin ze een
brandende fakkel moeten verbergen. ‘Vannacht gaat het gebeuren, mannen! En luister goed! Je hoeft
alleen maar te doen wat ik doe! Als ik op de hoorn blaas, dan moeten jullie dat ook doen. En je roept
daarbij: ‘Voor God en Gideon!’ Dan gooi je de kruik kapot en dan moet je met je brandende fakkels
zwaaien.’

Ze gaan op pad en sluipen het kamp van de vijand binnen. Daar is het stil, iedereen slaapt. Ze
verplaatsen zich muisstil door het hele vijandige kamp. Dan blaast Gideon plotseling op zijn hoorn en
bijna tegelijkertijd klinkt het geluid van driehonderd hoorns. Dan smijt Gideon zijn kruik kapot en
driehonderd kruiken vliegen in stukken. Wat een kabaal! En driehonderd fakkels verlichten de nacht.
De Midjanieten schrikken vreselijk. ‘Een reusachtig leger valt ons aan,” schreeuwen ze naar elkaar.
‘Wegwezen!’ Hals over kop slaan ze op de vlucht.

Gideon en zijn bende zetten de achtervolging in en jagen de Midjanieten over de rivier de Jordaan.

Het volk is gered en de mannen kiezen Gideon tot rechter! Hij wordt de leider van het volk.



