
 
 

Ruth en Naomi 

 

 

VERHAAL 

 

In de tijd van de rechters was er een hongersnood in het land. Sommige mensen trokken daarom weg. 

Ook Naomi deed dit, samen met haar man Elimelech en hun twee zonen, Machlon en Kiljon. Ze 

verlieten huis en haard in de hoop dat er in een buurland wel genoeg te eten was. Na een lange reis 

kwamen ze aan in Moab. Daar gingen ze wonen. Machlon en Kiljon trouwden met twee Moabitische 

vrouwen, Orpa en Ruth, maar niet lang daarna stierven de twee mannen. Ook hun vader stierf, 

waardoor Naomi samen met Orpa en Ruth overbleef. 

 

Naomi, Orpa en Ruth leven een tijdje samen in Moab. Ze houden veel van elkaar. Op een dag komt er 

bericht van de familie van Naomi dat er weer voldoende eten is. Naomi wil terug naar haar land en zegt 

tegen Orpa en Ruth: “Jullie horen hier in Moab thuis, dus blijven jullie hier en dan vertrek ik weer 

naar mijn eigen land. Mijn man en mijn zonen zijn er niet meer, dus ik heb niets meer om voor te 

blijven.” Orpa doet wat Naomi vraagt en blijft in Moab, maar Ruth wil er niets van weten. “Ik wil met 

jou mee naar jouw volk,” zegt ze. 

 

Naomi vindt het geen goed idee. “Waarom zou je met mij meegaan? Je zult daar een vreemdeling zijn. 

Ik kan daar niet voor je zorgen. Blijf toch hier en bouw een nieuw bestaan op bij je eigen volk.” Ruth 

houdt vol: “Vraag me toch niet steeds om hier te blijven. Waar jij gaat, zal ik gaan, waar jij slaapt, zal ik 

slapen. Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God. Waar jij sterft, zal ik ook sterven, en waar jij 

wordt begraven, zal ik ook begraven worden. Alleen de dood zal mij van je scheiden.” Naomi is onder 

de indruk en dringt niet verder aan. 

 

Samen gaan Ruth en Naomi op reis. Als ze aankomen in de geboortestad van Naomi, zeggen alle 

vrouwen tegen elkaar: “Is dat niet Naomi?” Als Naomi en Ruth bij het oude huis van Naomi aankomen, 

zegt Naomi tegen Ruth: “Je moet nu een manier vinden om hier een bestaan op te bouwen. Ga naar het 

landgoed van Boaz. Hij is een goede vriend van mijn familie, en hij kan je wel werk geven.” Ruth doet 

wat Naomi zegt en gaat naar het landgoed van Boaz. Als Boaz op een dag over zijn landgoed loopt, ziet 

hij Ruth werken. Hij is onder de indruk en vraagt aan zijn bediende wie ze is. De bediende vertelt hem 

dat ze Ruth heet en uit het land van Moab komt. 

 

Na een tijdje zegt Naomi tegen Ruth: “Mijn dochter, het is tijd dat je een eigen thuis vindt. Ik heb 

gehoord dat de landheer Boaz een oogje op je heeft. Wanneer je weer op zijn land werkt, ga dan naar 

hem toe en breng de avond met hem door. Als je goed voor hem bent, zal hij je vragen om met hem te 

trouwen.” De volgende dag doet Ruth wat Naomi haar gevraagd heeft. Aan het eind van de dag stopt ze 

met werken en gaat naar het huis van Boaz. Hij verwelkomt haar met lekker eten en drinken. Hij laat 

merken dat hij blij is haar te zien en ze hebben het fijn samen. 

 

Niet lang daarna besluiten Boaz en Ruth te trouwen. God schenkt hen een zoon. Ze noemen het kind 

Obed. Alle vrouwen in de stad zeggen tegen Naomi: “Wat een geluk! Nu heb je toch nog een kleinzoon. 

Hij zal je weer blij maken na de verdrietige tijd die je hebt doorgemaakt. Hij kan voor je zorgen als je 

heel oud bent.” Naomi is inderdaad gelukkig met haar kleinzoon en ze zorgt met veel liefde voor de 

jongen. Als Obed volwassen is, wordt hij de vader van Isaï. Isaï is de vader van David, één van de 

belangrijkste en meest geliefde koningen van het volk. Daarover horen we meer het volgend 

schooljaar.  


