
 
 

 

Ruth en Naomi 
 
 
 
 

VERHAAL 

 
 

Dit is het verhaal over Ruth en Naomi. Naomi is al oud. Ze is verdrietig want de man van Naomi en 

haar twee zonen zijn dood. Ze denkt terug aan vroeger, toen ze verhuisde naar een ander land met haar 

man en twee zoontjes. In die tijd was Naomi gelukkig. 

 

Naomi wil terug naar haar eigen land. Het land waar ze is geboren en waar haar familie woont.  

 

Ruth is ook verdrietig. Zij was getrouwd met een van de zonen van Naomi. En nu is hij dood. Gelukkig 

is Naomi er. Naomi en Ruth houden veel van elkaar. Ruth wil bij Naomi blijven als ze naar haar eigen 

land terug gaat.  Maar Naomi zegt: “Blijf jij maar hier, Ruth. Ga maar naar je eigen familie.” “Dat wil ik 

niet! Ik blijf bij u,” zegt Ruth, “Ik wil gaan waar u ook heen gaat. Ik ga met u mee.” 

 

Ruth en Naomi maken samen de reis naar het land waar Naomi geboren is. Ze gaan op weg naar de 

familie van Naomi. Als ze aankomen in het land van Naomi, zijn de boeren net bezig om het graan te 

oogsten. Er vallen soms wat graankorrels op de grond. De boeren laten die liggen.  

 

Naomi en Ruth hebben geen geld om eten te kopen. Ze zijn arm. Daarom gaat Ruth naar een boerderij 

om graankorrels op te rapen. Daar bakt ze brood van. De boerderij is van Boaz. Hij is heel aardig.  

Hij ziet Ruth graankorrels oprapen en laat de volgende dag expres extra graankorrels liggen. 

Zo heeft Ruth meer graankorrels om brood mee te bakken.  

 

Naomi ziet wat er gebeurt. “Boaz vindt Ruth lief,” denkt Naomi. Na een tijdje vertelt Ruth dat ze 

verliefd is geworden op Boaz. Ze gaan trouwen en het is feest.   

 

Naomi is weer gelukkig. Want alles is weer goed gekomen. Ruth blijft zorgen voor Naomi, zolang als ze 

leeft.   

 

Ruth en Boaz krijgen een zoontje. Naomi vind het heel leuk om oma te zijn. Naomi voelt dat God haar 

heeft geholpen. Elke dag zegt ze: “Dank u wel God, dat u voor mij zorgt.” 

 

 

 
 


