
 
 

Ruth en Naomi 

 

 

 

VERHAAL 

 

Er is al een lange tijd een hongersnood. Sommige mensen gaan daarom weg. Ook Naomi doet dit, 

samen met haar man Elimelech en hun twee zonen, Machlon en Kiljon. Na een lange reis komen ze 

aan in Moab, waar voldoende eten is. Daar blijven ze. Machlon en Kiljon leren lieve vrouwen kennen 

en trouwen met hen. Ze heten Orpa en Ruth. Niet lang daarna sterven de twee broers en de vader. Nu 

is Naomi nog alleen over met Orpa en Ruth. 

 

Op een dag komt er bericht uit het land waar Naomi vandaan komt. Er is weer voldoende eten. Naomi 

wil teruggaan naar haar geboorteland. Orpa en Ruth willen met haar mee. Maar als ze onderweg zijn 

besluit Orpa dat ze toch in Moab wil blijven bij haar eigen volk. Maar Ruth zegt: “Ik wil met jou mee en 

voor jou zorgen. Ik wil ook geloven dat de God van jouw volk bestaat. Ik wil leven zoals jullie doen’.  

 

Ruth en Naomi reizen samen verder. Als ze aankomen in de geboortestad van Naomi, zeggen alle 

vrouwen: “Is dat Naomi? Ja hoor, ze is het echt.” Ze herkennen haar nog, ook al is ze oud. Maar Ruth is 

een vreemde. Naomi zei tegen Ruth: “Je moet nu een manier vinden om hier te leven. Ga naar de 

boerderij van Boaz. Hij is familie en hij kan je wel werk geven.” Ruth gaat naar de boerderij van Boaz 

en ze aan de baas van alle mensen die daar werken vertelt ze wie haar heeft gestuurd. Ze krijgt werk en 

werkt harder dan alle anderen. Als Boaz op een dag over zijn land loopt, ziet hij Ruth werken. Hij kent 

haar nog niet en vraagt aan zijn bediende wie ze is. De bediende vertelt hem dat ze Ruth heet en dat 

Naomi haar gestuurd heeft. Hij vertelt ook dat ze uit het land Moab komt. 

 

Op een dag zei Naomi tegen Ruth: “Je moet weer een man trouwen en een gezin krijgen. Ik heb 

gehoord dat Boaz jou leuk vindt. Misschien kun je met hem trouwen. Wanneer je weer op zijn land 

werkt, ga dan naar hem toe en breng de avond met hem door. Misschien zal hij je vragen om met hem 

te trouwen.” De volgende dag doet Ruth wat Naomi haar gezegd had. Aan het eind van de dag stopt ze 

met werken en loopt naar het huis van Boaz. Hij is blij haar te zien en ze hebben het heel gezellig 

samen. 

 

Niet lang daarna vraagt Boaz aan Ruth of ze met hem wil trouwen. Ze krijgen een zoon. Ze noemen 

hem Obed. Alle vrouwen in de stad zijn blij voor Naomi: “Wat een geluk!’, zeggen ze, “Die kleine Obed 

zal je weer vrolijk maken. Hij kan voor je zorgen als je nog ouder bent.” Naomi houdt veel van de 

jongen. Ze is blij. Ze mag voor Obed zorgen. 

 


