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Kijk! Hier hebben we vier kaarsen. 

Bij elk kaars hoort een verhaal.  

Iets dat gebeurde heel lang geleden, 

helemaal in Bethlehem.  

 

De eerste kaars branden we voor Maria en Jozef, 

Maria had een baby in haar buik. 

Op de ezel moest ze heel ver rijden 

heel de weg naar Bethlehem. 

 

De tweede kaars branden we voor de herders, 

zij waren ’s nachts in het veld. 

Toen hoorden zij de engelen zingen: 

“Ga gauw naar Bethlehem”. 

 

De derde kaars branden we voor de os, 

die in de stal stond, toen baby Jezus werd geboren. 

Zijn voederbak werd zijn bedje 

in die koude stal in Bethlehem.  

 

De vierde kaars branden we voor de drie koningen, 

die hadden een fonkelende ster gezien. 

Nieuwsgierig gingen ze de ster volgen, 

zo kwamen ze in Bethlehem.  

 

Zie je dat alle kaarsen branden.  

Het is licht geworden en dat maakt ons blij.  

Met zoveel licht vieren we dat Jezus werd geboren 

lang geleden, daar in Bethlehem.   

 

 


