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Er waren eens drie buurmannen. Ze woonden naast elkaar en groetten elkaar elke morgen als ze naar 

hun werk gingen. In huis links woonde een buschauffeur. In het middelste woonde een dokter. En in 

het huis rechts woonde een tuinman.  

Elke avond dronken ze een kopje thee, om de beurt bij een van hen thuis. Op een koude avond zei de 

buschauffeur: "De mensen in de bus waren zo somber vandaag. Het komt vast omdat steeds vroeger 

donker wordt.” “Er komen steeds meer mensen bij mij," zei de dokter. "Veel mensen worden ziek en 

voelen zich niet lekker. Het wordt winter!” 

"Voor mij is het opruimtijd," zei de tuinman. "Ik veeg bladeren op een hoop, haal dode planten weg en 

ik stop bollen onder de grond. Dat ziet er niet gezellig uit. Er bloeit niets meer. Daar worden mensen 

ook somber van." 

"Maar wij zijn toch niet somber?" zeiden ze tegen elkaar. "Nee, wij niet. Wij weten dat het Kerstmis 

wordt. Dat is zo’n mooi feest, daar wil je wel op wachten. Het is het feest van gezelligheid, warmte en 

samen zijn. Maar wachten is wel lastig.” 

 

Ze namen een slokje van hun thee en keken voor zich uit. Ze droomden een beetje van het Kerstfeest 

dat zou komen. Ze voelden zich blij.  

 

Ineens zei de buschauffeur: "Zullen we over het Kerstfeest vertellen aan al die sombere mensen? 

Zullen we hen uitnodigen om het feest met ons te vieren?” “Ja,” zei de dokter, “Dat helpt tegen de 

somberheid en dan voelen ze zich vast iets beter.” “Dan kunnen ze zich gaan voorbereiden en hebben 

ze al vast wat voorpret," zei de tuinman. Ze vonden het een prachtidee. 

 

“Het Kerstfeest is al over vier weken,” zei de buschauffeur. “Maar als iedereen meehelpt, dan zal het 

lukken!" En zo gebeurde het. De dokter maakte een poster voor in de wachtkamer en in de bus. De 

buschauffeur vroeg zijn passagiers wie mee wilde helpen bij de voorbereiding. En de tuinman? Hij 

maakte voor iedereen die het wilde een Adventskrans, een groene krans met vier kaarsen. Voor elke 

week een kaars om aan te steken. Zo konden ze wachten op het prachtige feest dat zou komen. Het 

feest van Kerstmis, waarop we allemaal samen zijn en genieten van de gezelligheid. Het feest van de 

geboorte van Jezus.  


