
 
 

 

Hoe het begon  

 

Op weg door de verhalen  

 
OPDRACHTKAARTJES  

 

 

 

 
 

 
Deze heilige is als een  
herberg. 
 
Je kunt even rusten en een 
nachtje blijven slapen.  
 
Sla een beurt over. 

 
Deze heilige is als een  
brug. 
 
Hij helpt je op je weg.  
 
 
Je mag vijf vakjes 
doorlopen. 

 

 
Deze heilige zorgt dat je 
stopt met waar je mee  
bezig bent.  
 
Wacht tot iemand op jouw  
vak komt te staan. Dan  
mag je verder.  
Je hoeft niet langer dan  
twee beurten te wachten. 

 

 
Deze heilige is als een  
doolhof.  
 
Je weet niet meer hoe je  
verder moet.  
 
Doe twee stappen  
achteruit. 

 

 
Deze heilige geeft je een  
frisse start. 
 
Ga terug naar het eerste  
vakje en begin opnieuw  
aan de weg. 
 

 


